
Welkom in 
Boemeldonck!
De BAK van Boemeldonck, de organisatie van karnaval in 
Prinsenbeek, heet je van harte welkom in ons mooie dorp! 
We nodigen je graag uit om deel te nemen aan de prachtige 
karnavalstradities die ons dorp rijk zijn.

Boemeldoncks karnaval is opgericht in 1966. Omdat rond datzelfde moment de oude 
kerk van Prinsenbeek werd afgebroken, sprak de eerste Prins van Boemeldonck de 
gevleugelde woorden: ‘bij het vallen van de toren, is Boemeldoncks karnaval geboren!’.

Karnaval werd direct omarmd door de Prinsenbeekse bevolking. In Boemeldonck 
schrijven we karnaval overigens met een k. Vanuit de gedachte van gelijkheid onder 
alle karnavalsvierders, droeg het BAK-bestuur vanaf het begin een blauwe boerenkiel 
met rode zakdoek. Veel karnavalsclubs doen dat nog steeds, maar dan wel een in hun 
eigen clubkleuren.

Veel historische informatie is beschikbaar op wiki.boemeldonck.nl. Daar vind je ook 
twee boeken over de historie van Boemeldoncks karnaval, voor het geval je er nog 
meer over wil weten.

Zoals je waarschijnlijk al gehoord hebt is de Grote Optocht op karnavalszondag 
hét hoogtepunt van het jaar. Groter, indrukwekkender en karnavalesker vind je de 
optocht nergens en mensen komen dan ook van heinde en verre om de optocht te 
bewonderen. Maar daarnaast hebben we nog veel meer gezellige activiteiten voor 
jong en oud waar iedereen vaak kosteloos aan deel kan nemen en waardoor karnaval 
ook op andere momenten van het jaar gaat leven. Op de achterkant van deze flyer zie 
je een paar tips van activiteiten waar je laagdrempelig aan deel kan nemen, ook als je 
geen eigen karnavalsclub hebt! De rest van de agenda en veel meer informatie vind je 
op onze site, www.boemeldonck.nl of volg ons op social media.

We organiseren ook een paar activiteiten speciaal voor nieuwe inwoners. Meld je 
daarvoor aan via jessica@boemeldonck.nl.

Met karnavaleske groet,

Namens de BAK,

Het nieuwskomerscomité



 
Voor de volledige agenda en de actuele data 
kijk je op de site www.boemeldonck.nl onder 
Programma.

Deze activiteiten wil je in ieder geval niet missen! 

11/11: de zaterdag  
De vrijdag rond de Elfde van de Elfde wordt de jaarlijks wisselende nieuwe 
Prins ingehaald in de toneelzaal van welzijnsgebouw De Drie Linden. Een dag 
later, op zaterdag, wordt de pomp op de Markt drooggelegd. De traditie wil 
dat er vanaf dat moment alleen nog maar bier gedronken wordt in het dorp! 
Maar er blijven uiteraard ook nog alcoholvrije consumpties te koop. Deze 
zaterdag wordt afgetrapt met de traditionele spelletjeskroegenfietstocht, 
waar iedereen aan deel kan nemen. 
 
Open Bouwschurendag 
In januari zetten de bouwclubs de deuren van hun bouwschuur wagenwijd 
open en laten ze vol trots zien wat zij aan het bouwen zijn voor de Grote 
Optocht. Het is een mooi moment om alvast naar de ‘kastelen op wielen’ te 
gaan kijken en je te informeren over wat er op optochtzondag op je af gaat 
komen, maar het is ook gewoon een leuk en gezellig moment om alvast in de 
karnavalsstemming te komen.

BAK-zitting  
In Boemeldonck worden ook bonte avonden georganiseerd. Hier noemen we 
dat de BAK-zitting. Tijdens deze avonden krijg je optredens voorgeschoteld 
op het gebied van tonpraters (hier noemen we die BAK-kletsers), dans, 
muziek en cabaret. Deze avonden zijn een hele leuke en laagdrempelige 
manier om de ins en outs van het dorp te leren kennen.

Piepersbal en Kreeziecafé 
Tijdens karnaval wordt ook veel georganiseerd voor de jeugd. Van 
zaterdagavond tot en met dinsdagavond worden de kinderen vermaakt 
tijdens het Piepersbal (kinderen van de groepen 4 tot en met 8) en het 
Kreeziecafé (kinderen van groep 8 tot de leeftijd van 16 jaar).

 


